





[ Nieuws Slaap gekker! ]

Bruce Willis het jongetje met de bo-
vennatuurlijke krachten de geesten te
vragen wat ze van hem willen. Kerri-
gan besloot deze tip toe te passen op
z jn monsters. What the fuck wil je?
schreeuwde hij. Door de confrontatie
aan te gaan hield de verlamming min-
der lang aan, merkte hij. Waarschijnlijk
doordat Kerrigan relaxter werd. Rustig
blijven tijdens een aanval en je concen-
treren op het bewegen van je ledema-
ten werkt het beste, volgens Van der
Zalm. Al is dit bepaald geen gemak-
kelijke opgave als er een moordlustig
monster aan de rand van je bed staat.
Drie jaar geleden leerde Kerrigan pas
dat er iets als slaapparalyse bestaat.

Ik ben niet meer bang voor de nacht.
Hij weet nu dat zijn hersenen hem een
kunstje ikken, dat de geesten die zijn
slaap verstoren slechts illusies zijn.

Tussen de oren

Al in de middeleeuwen werden er er-
varingen opgetekend van mensen die
geteisterd werden door demonen in
hun slaap. De stoornis heeft een rijke
geschiedenis, ontstaan doordat elke
cultuur een andere verklaring voor het
verschijnsel heeft, zegt Van der Zalm.
In China spreken mensen van de geest
in bed, gui ya chuang. In Marokko
van boratat. In andere werelddelen
van de boze geest of oude heks, die
onschuldige slapers in het holst van de
nacht de stuipen op het lijf jaagt.
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Net ix maakte een documentaire over
slaapverlamming: Nightmare, waarin
geen wetenschappelijke, maar een
spirituele verklaring voor de aandoe-
ning wordt gegeven. Kai
Pardieck is een nuchtere
man. Hij gelooft niet in
dat soort onzin . Des-
ondanks keek hij de
documentaire met een
onbehagelijk gevoel. In
Nightmare beschreven
meerdere mensen zijn
exacte nachtmerrie. Zo-
wel het wezen op zijn
borst als de man met de
hoed passeerde de revue. Alle details
kwamen overeen, zegt hij. Dat de man
geen gezicht had, de grootte van zijn
hoofddeksel, zijn lengte. Toeval? Ja,
dat kan niet anders. Wel eng. Hij zette
de documentaire af.

Als Pardieck weer een aanval heeft,
weet zijn vriendin zich geen raad.

Zijn ogen zijn open, hij kijkt me recht
aan. Zonder iets te zien, zegt ze. Wat
ze ook probeert, hij is niet wakker te
krijgen, niks werkt. Hij stopt om de
zoveel tijd met ademhalen, soms wel
een halve minuut. Doodeng.
Gevaarlijk of schadelijk is slaapverlam-
ming niet. Slaapparalyse heeft geen
invioed op de algehele lichamelijke
gezondheid, zegt Van der Zalm. Perso-
nen met slaapverlamming denken dat
ze geen adem krijgen, dit is psychisch.

‘Hij stopt om de
zoveel tijd met
adembhalen, soms wel
een halve minuut.
Doodeng’

Ze ervaren angst en dat gevoel wordt
versterkt door het onvermogen om

de ledematen te bewegen. Bangheid
gaat gepaard met diverse lichamelij-
ke reacties, waaronder
kortademigheid. Slaap-
verlamming is dan niet
direct schadelijk, maar
kan wel degelijk trauma-
tiserend zijn. Onderzoe-
kers van de Universiteit
van Waterloo (Canada)
ondervroegen 293 men-
sen over hun ervaringen
met slaapverlamming.
Zij concludeerden dat
mensen het meeste last hebben van
de hallucinaties als ze geloven in het
bovennatuurlijke. Logisch. Weten dat
de demonen die je s nachts het leven
zuur maken gekke hersenspinsels zijn,
is onprettig. Dit staat niet in verhou-
ding met de ervaring als je gelooft

dat de hallucinaties echt zijn. Dat de
demonen, afgereisd vanuit de hel naar
jouw slaapkamer, hier op aarde zijn
om je te vermoorden. Je zou van min-
der stress aan je hart krijgen.

Er is geen speci eke behandeling of
medicatie voor slaapverlamming. Wel
zijn er factoren die vermeden kunnen
worden, om de kans op een aanval

te verminderen. Van der Zalm: Het is
bekend dat er bepaalde uitlokkers zijn,
namelijk slaapgebrek, frequent wisse-
lende slaaptijden, stress en koorts. r

SLAAPVERLAMMING,
{ DEFEITEN

Man, vrouw, kind; slaapverlamming

i kan iedereen overkomen. Tussen het

. veertiende en zeventiende levens-

| jaar hebben mensen in de meeste

5} gevallen hun eerste aanval. Je hebt

| een grotere kans om het te krijgen

1 wanneer het in de familie voorkomt.

. Mannen rapporteren slaapverlam-

| ming twee keer zoveel als vrouwen.

| EénKklein lichtpunt: slaapverlamming
is niet altijd doodeng. Soms wordt er
f} een soort van 'zalige' staat bereikt. Kai
{ Pardieck maakte dat eens mee. Hij

Ef kon voorwerpen door de kamer laten
| zweven. Op die manier vond hij het
best plezierig. De verlamming duurt

1 van 30 seconden tot enkele minuten.
| Haast zelden langer dan vijf minuten.
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